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LEVENSECHT EN OOK WEER NIET 
Eigenlijk was het deze 
vakantieweken wel heerlijk rustig 
in Leiden. De meeste mensen 
waren weg, geen � les, geen rijen 
bij de kassa en niet overal jonge � etsers 
die je van de sokken rijden. Gelukkig veel tijd 
voor logeetjes. Shoppen met vier meiden van 8 tot 
15 jaar. Ook met een paar neven erbij spelletjes, 
bowlen en voor de cultuur naar Museum Voorlinden 
in Wassenaar. Daar vind je nog tot 17 november 
meer dan levensgrote en superkleine beelden van 
Ron Mueck die speelt met de werkelijkheid en met 

verhoudingen. Levensecht is het allemaal wel, je ziet elk rimpeltje en elk haartje. Een supergrote oude dame onder de 
lakens en een grote, blote, harige reus vinden de kinderen wel een beetje eng. Het zwembad waarin je onder water 
kunt droogzwemmen en een groot stalen doolhof van Robert Serra blijven een belevenis, waarover ze ook al niet 
uitgepraat raken, terwijl ze naderhand nog lang rennen in de prachtige tuinen van Piet Oudolf.

Studentendruk 
Nu is het weer een drukte van 
belang in ons stadje, vol met meer 
dan 3.000 nieuwe studenten. De 
kennismakings rituelen zijn weer 
begonnen. Tijd om elkaar en de 
stad te leren kennen. Er is 
begeleiding voor wie zich niet 
direct redt. Met elkaar een grote 
lunch in het Singelpark voor onze 
deur en voorlichting over 
grensoverschrijdend gedrag en drugs. Al die jonge meiden en jongens die nog zo veel moeten. Hoe zal het 
gaan met je studie? Je zit boordevol plannen en idealen, maar hoe houd je je staande? Wacht er een baan op 
je? Hoe om te gaan met de prestatiedruk en allerlei onzekerheden? Kun je ooit nog een huis te pakken 
krijgen? Er is wel allerlei hulp, maar toch… Ik weet nog heel goed hoe opwindend en tegelijk 
heftig ik dit destijds allemaal vond. Leerzaam, enerverend en doodvermoeiend om alle 
ballen tegelijk in de lucht te houden. Thuis werd je potje voor je gekookt en je was 
gedaan. Je moet dat opeens allemaal zelf regelen en ook nog studeren en er een 
sociaal leven op nahouden. Ach, je bent jong, vol energie en denkt dat je alles 
aankunt. Ook al zit er dan echt weleens iets tegen, toch vond ik die ontdekkings-
tocht de meest spannende en leerzame ervaring die je maar kunt bedenken. 
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BIOLOOG EN VERMAARD BOTANISCH TEKENAAR JANNEKE BRINKMAN 
SCHRIJFT OVER DE KLEINE EN GROTE DINGEN IN HAAR LEVEN.

Janneke (76) is getrouwd met voormalig politicus Elco Brinkman en heeft een zoon, twee dochters en twaalf kleinkinderen.
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