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CHOCOLA 
Deze grote gele vrucht van de cacaoboom kreeg ik van 
Rogier van Vught, hoofd van de kassen van de Leidse Hortus 
Botanicus. Hij nam hem mee als cadeautje bij de opening van een 
tentoonstelling van mijn aquarellen. Later liet hij me in de kassen zien 
hoe zo’n vrucht aan de boom hangt en mocht ik een tak met bladeren 
meenemen. En een dode uilenvlinder, die daar in grote aantallen rondfladderden. 
Chocola wordt van de bonen gemaakt. De scheikundige en chocolademaker Coenraad 
Johannes van Houten (1801-18870) ontwikkelde een methode om cacaobonen te ontvetten, 
waardoor chocolade minder bitter en nog lekkerder smaakt. Heerlijk, nu de rillerige herfst, 
St. Nicolaas en Kerst eraan komen! 

Zelfstandig
Onze oudste kleinzoon is na zijn vwo-examen een totaal nieuw leven begonnen. 
Ik probeer hem goede raad mee te geven voor zijn zelfstandigheid, maar 
hij glimlacht er wat om en kiest zijn eigen weg. Toen hij bij ons hutspot 
kwam eten voor Leidens Ontzet, moest ik aan mijn eigen studietijd 
terugdenken. Weg uit de beschermde omgeving van het gezin waar er 
voor je gewassen en gekookt werd. Ineens nu je eigen (wan)orde en (on)
regelmaat bepalen. In het roerige Amsterdam van de zestiger jaren 
moest ik van mijn ouders op kamers bij een vriendin van mijn moeder 
wier man dominee was. Een studentenflat zou alleen maar Sodom en 
Gomorra zijn, vond mijn vader. Echter, de kinderen van de dominee 
waren echte vrijgevochten Amsterdammers, net als hun vrienden. Op hun 
zolderkamertjes ben ik, als groentje uit de polder, toen heel snel wijzer 
geworden. Met klapperende oren luisterde ik naar al hun verhalen over de 
pil, het spiraaltje, het bed delen en zo veel meer. Ik ben benieuwd hoe  
het onze stamhouder zal vergaan. 

ROUW 
Ik mis haar nog zo. Iedere dag denk ik nog wel even aan haar. Een jaar 

geleden overleed mijn zusje Henriette.  Aan haar graf hebben we kortgeleden 

met elkaar met bloemen en champagne haar leven gevierd. Ze wilde zo graag 

nog langer leven. De dokter zei dat nog een chemokuur haar misschien wat 

extra tijd zou geven. “Wel twee maanden, Janneke!” Ik hoor het haar een jaar 

geleden nog zeggen, maar uiteindelijk koos ze er niet voor. In tranen bekijk 

ik vaak het filmpje dat ze met haar partner maakte ter gelegenheid van ons 

50-jarig huwelijk. Zo levenslustig, opgewekt, vol flair en veel lachen. Op dat 

filmpje zag je niet dat ze ernstig ziek was. Met haar pet op vertelde ze vrolijk 

over mijn huwelijk, over onze naar haar vernoemde dochter die ze voor de 

doop de kerk in had gedragen. En ze wenste ons nog vele lange en gelukkige 

huwelijksjaren toe. “Geniet van het leven, want het kan zo maar voorbij zijn, 

Janneke!” Ja, het leven en de wereld draaien door en hoe…! Maar ik ben 

intens verdrietig dat er nooit meer een filmpje van haar zal komen.  
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BIOLOOG EN VERMAARD BOTANISCH TEKENAAR JANNEKE BRINKMAN  
SCHRIJFT OVER DE KLEINE EN GROTE DINGEN IN HAAR LEVEN.

Janneke (75) is getrouwd met voormalig politicus Elco Brinkman en heeft een zoon, twee dochters en twaalf kleinkinderen.


