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De HORTUS BOTANICUS van Leiden
De Hortus van Leiden uit 1594 is een van de oudste en mooiste 
botanische tuinen van Europa. Een oase van rust met zijn 
eeuwenoude bomen in de drukke binnenstad. Direct bij 
binnenkomst door de poort vind je rechts een goudenregen uit 
1601 en links een gele tulpenboom (Liriodendron tulipifera) 
uit 1715. Nu is de Hortus op zijn mooist. Onder oude beuken 
en ginkgo’s oneindig veel bol- en knolbloemen, primulaatjes, 
tulpen, narcissen, wilde hyacinten, daslook en arums. Ook 
wilde rododendrons en azalea’s. Vergeet niet een bezoekje 
aan de grote kas te brengen, want daar bloeit nu de jadebloem 
met zijn vele lila, turquoise, zeegroene trossen. Deze spectaculaire 
klimmer uit de Filippijnen wordt bestoven door vleermuizen. Ik mocht 
een tros meenemen naar mijn atelier om te schilderen. Dat was racen als  
Max Verstappen, want deze oogverblindende bloemen zakken heel snel in!

Ontsnapt aan de wetenschap
Tot 11 juni leid ik zo nu en dan bezoekers rond op mijn expositie in Slot Zeist. Ik vertel dan 
weleens dat ik tijdens mijn studie biologie onderzoek moest doen naar het seksuele gedrag 
van collembolen, zwarte ‘onweersbeestjes’ van 1 millimeter die in de bossen algen van de 

bomen eten. De mannetjes produceren spermatophoren, 
steeltjes met daarop spermadruppeltjes. Ik moest uitzoeken 
hoe de mannetjes werden gestimuleerd door de vrouwtjes. 
Niks hoor, het zijn maar simpele beestjes zonder ook maar 
enige blijk van seksueel gevoel. Wekenlang heb ik met een 
binoculair spermataphoren zitten tellen tussen de betegelde 
wanden in de catacomben van de Amsterdamse Vrije 
Universiteit. Toen wist ik het zeker: dit wil ik niet! Ik ben 
ontsnapt aan de wetenschap en bloemen gaan schilderen.

Mei-vakantie & kleinkinderen
Er komen kleinkinderen logeren - vijf uit één 
gezinnetje - en dat is altijd groot feest. Samen genieten 
van spelletjes doen. Hen geld leren tellen en besteden 
bij kindermonopoly en met pesten bekijken of je wel 
tegen je verlies kunt. Ze verslaan hun grootouders 
al met Rummikub. Pannenkoeken bakken en vooral 
veel proeven of die wel goed genoeg zijn. Maar hun 
grootste plezier zit in het springparadijs. Drie uur 
lang glijden, botsen, klimmen en springen. Terwijl de 
hagelstenen op het dak kletteren, dampen hun shirts 
liters limonade uit. Bekaf kruipen ze in ons bed, 

waar ik hen voorlees uit boekjes die we in de boekhandel met ze uitzochten. In 
hun eigen bed verslinden ze de laatste letters. Een beetje verwennen hoort erbij, 
toch? Wat een groot geluk dat we kleinkinderen mogen hebben.
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