
mijn wereld
Met dank aan Bach
Er komt een heerlijke tijd aan. De tuin staat op springen met bolbloemen,  
bloesem en witte violen. Buiten in de eerste zon genieten. Maar elk jaar  
verheug ik me het meest op de Matthäus Passion. Een eeuwigdurend  
wonder in de muziekgeschiedenis dat zich op Goede Vrijdag steeds weer  
openbaart. De aria ‘Blute nur’, waarin de sopraan zich afvraagt waarom toch de 
ene mens een ander verraadt. Of ‘Erbarme dich’, waarin de verdrietige alt om 
mededogen smeekt. Sinds we in Leiden wonen herbeleven we het lijdensverhaal 
met zijn troostrijke einde nog steeds in de magnifieke Pieterskerk. Na afloop 
komen 22 Haagse vrienden bij ons thuis eten: 

ook dat is onderdeel van een waardevolle 
traditie. Daarna met kinderen en 

kleinkinderen de vrije paasdagen 
samen in Noordwijk vieren. 
Eieren zoeken, een visje happen 
en gezellig kletsen. Topdagen 
zijn het! Met dank  aan de 

springlevende Bach.

 JACKIE
Het is alweer 54 jaar geleden dat president Kennedy werd vermoord. Weet u ook nog 
precies waar u was en wat u deed die dag? Ik wel: die 22ste november was ik op een 
verjaarspartijtje van een HBS-vriendinnetje. Het feest was ineens afgelopen en iedereen 
stond bij de tv. De film ‘Jackie’ gaat over enkele dagen voor en direct na de moord. 

Jackie’s roze pakje zit onder het bloed. Zij weigert het uit te 
trekken “zodat men kan zien wat ze gedaan hebben”.  
De begrafenisplechtigheid wordt een lange processie van 
hoogwaardigheidsbekleders als eerbetoon aan haar man, 
ondanks dringende waarschuwingen voor de veiligheidsrisico’s. 
JFK was nauwelijks twee jaar president, maar deze film toont 
aan dat hij en zij samen een langere toekomst hadden  
verdiend. Wat goed dat wat we waren vergeten over die 
dagen, nu ook weer bij ons boven komt.

Modeshow met lunch 
Een vriendin belde om te vragen of ik meeging naar een modeshow met 
lunch, een verzoek waarvoor ik met een natte vinger ben te lijmen. 
Ik hou van mode en lekker eten. Het is reuze makkelijk om jurk-
jes, pakken en jasjes niet in een rek te zien hangen, maar juist 
verlekkerd te worden door degenen die ze voor je komen 
showen. Zou dat me staan? En jou? Heerlijk bijkletsen met 
elkaar over zo veel moois. Midden op de dag schenken 
we tevreden een glaasje in. Ik een prachtig jasje en 
leuke top rijker. Klaar voor de zomer.  
Doe mij maar vaker zo’n telefoontje…! 

Janneke Brinkman (68)  
is bioloog en botanisch 
tekenaar, bekend om 
haar aquarellen van de 
natuur, vooral bloemen.  
Op deze plek schrijft 
Janneke regelmatig
over de kleine en grote 
dingen in haar leven.  
Ze woont in Leiden en is 
getrouwd met politicus  
Elco Brinkman. Ze heeft 
een zoon, twee dochters en 

tien kleinkinderen.

jannekebrinkmansalentijn.nl


