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De narcisachtige sierplant, die wij
amaryllis noemen, verbeeldt voor
mij goed hoe onzeker het moet zijn
voor een bolgewas om na de winterkou
boven de grond uit te komen. Stukje voor
stukje steekt hij als het ware soezerig zijn
been onder de besneeuwde lakens uit
om te voelen of het buiten wel warm
genoeg is. Heel langzaam komt daarma
het kopje onder de modderige dekens
vandaan, als de kust veilig lijkt. Naast
ons in bed kennen we dat beeld
misschien ook wel. En dan opeens
is er weer nieuw leven in het voorjaar.
Fantastische kleuren en opwindende §
sierlijkheid op een kale stengel.
Om mooi te zijn heb je vaak
helemaal geen grootse
toestanden om je heen
nodig. Deze uit zijn schulp
kruipende bloem is eigenlijk
zo traditioneel als het maar zijn kan. Voorspelbaar komt
het leven terug. Je wilt het er bijna uittrekken, omdat je
niet wilt wachten op de eerste, koesterende zonnestralen 2
van het voorjaar. Maar als het er dan eenmaal is, is het =
toch elk jaar opnieuw een feest. Nieuw leven is i
immers niet altijd even vanzelfsprekend als het lijkt.
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