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Even stilstaan bij die indrukwekkende

vogeltrek

Binnen zit ik cyclamen te schilderen, terwijl
buiten in grote V-formaties de vogels overtrek-
ken. Bij tradities sta je eigenlijk niet zo vaak stil,
omdat ze zo gewoon zijn. Zo is het ook met de
grote vogeltrek, maar die blijft toch bijzonder.
Die vogeltrek is een van de grote raadsels van de
natuur. Hoe weten ganzen en zwaluwen hoe ze
van Denemarken naar Botswana moeten vlie-
gen en weer terug?
Hebben ze ijkpun-
ten? Soms vliegen
trekvogels wel dui-
zend kilometer per
dag. De kampioen
is vast en zeker de
noordse stern. Die
broedt op de noord-
pool en overwintert
op de zuidpool. Elk
jaar legt hij zo wel
30.000 airmiles af. Ik
ben jaloers op zijn

I

Geniet elke

maand van de kracht! Zijn inge-
prachtige bouwde  kompas
aquarellen van moet erfeh'jk zijn.
illustratrice en Trekvogels hebben
biologe Janneke  immers geen aard-
Brinkman- rijkskundeles gehad
Salentijn. en tussen hun

vleugels zit ook
geen boordcomputer. In de groep hebben ze wel
veel aan elkaar, net zoals wij. Als de een het niet
weet, weet de ander het vast wel. Zo blijft door
de eeuwen heen bekend dat er in zuidelijk
Afrika in de winter genoeg te eten is. En dat je in
de zomer in de noordelijke landen moet zijn,
omdat de dagen daar dan lang zijn. Je kunt er
rustig je jongen uitbroeden en er is wel achttien
uur per dag licht om voedsel te zoeken. Op tijd
de buikjes vol, energie verzamelen om weer te
vertrekken. Ik zwaai door het raam naar ze. De
morgen is nog vroeg en het kopje koffie smaakt
zo lekker. Ik sla energie op om te beginnen. Niet
treuzelen, want dan wordt het schilderen een
barre tocht nu de dagen korten. Sinterklaas en
kerst komen er alweer aan. Mijn ingebouwde
kompas slaat ook uit, want rode cyclaampjes
wijzen mij met zachte dwang de weg voor de
trektocht langs onze goede, warme tradities bij
de naderende winterstormen. ¥
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